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Verslag Gezinsweekend oktober 2023 Die actualiteit kwam natuurlijk langs, maar vooral ook onze
g% 8 e o wortels in het jodendom aan de hand van de joodse feestdagen.

Pastoor Pouw gaf aan de hand van Maarten Luther een inkijkje
in het protestantse wereldbeeld en de verschillen met de
Katholieke Kerk. Op zondag mocht Mgr. Van Megen afsluiten
met de islam, waarmee hij als nuntius in Afrika ruime ervaring
heeft opgedaan. Erg interessant om zo uit eerste hand — en
bevestigd door ouders die spraken uit ervaring — een realistisch
beeld te krijgen van het reilen en zeilen in een land waar
moslims de meerderheid zijn. Verdieping in lezingen,
ontmoeting met andere ouders, ontmoeting met Onze-Lieve-
Heer in de stille aanbidding: het was weer een geslaagd
weekend. Op naar het volgende gezinsweekend in Steyl!

Robert van Wijk

Afgelopen oktober was het weer zo ver: gezinsweekend in Steyl.
Voor de kinderen horen de gezinsweekenden tot de
hoogtepunten in het jaar, dus daar werd al reikhalzend naar
uitgekeken. Door de kinderen, maar ook door ons als ouders. 1k
denk dat meer gezinnen de ervaring hebben dat het soms best
eenzaam is in de eigen parochie, en dan is het heilzaam om je in
een gemeenschap van gezinnen te kunnen opladen. Om heel
eerlijk te zijn waren we wel wat sceptisch over het thema dit
keer: jodendom, protestantisme, de islam én de Katholieke Kerk
—en dat allemaal in 1 weekend. Is dat niet een beetje veel?
Maar we werden niet teleurgesteld. De lezing van pastoor Otto
op de vrijdag avond waarin we in vogelvlucht de Katholieke Kerk
behandelden gaf ons een goede toetssteen om overeenkomsten
en verschillen met de andere wereldreligies te duiden. Mgr.
Willemssen had, bijgestaan door pastoor Hemels, natuurlijk een
actueel thema, gezien de aanslagen in Israél een week eerder.

Helpt u ons om ons werk te kunnen (blijven) doen?

Het Centrum voor Huwelijk en Gezin (CHG) dankt zijn bestaan aan bijzondere mensen. Mensen die een waardevolle bijdrage leveren door geld te
schenken, of na te laten. We kunnen alleen dankzij uw hulp onze activiteiten organiseren. Voor iedereen. Voor nu en in de toekomst. Draagt u ook
bij? Het CHG is een activiteit van de Kerkelijke Stichting Gezinspastoraal in het Bisdom Roermond. Deze stichting heeft de ANBI-status en behoort
officieel tot de erkende Goede Doelen. Schenkingen, erfstellingen en legaten zijn daarmee volledig vrijgesteld van erf- en schenkingsbelasting. U
kunt eenmalig een bedrag overmaken. Alle giften kunnen worden overgemaakt naar bankrekening:

NLO3 INGB 0001 7672 09 t.n.v. Kerkelijke Stichting Gezinspastoraal in het Bisdom Roermond.

U kunt ook periodiek schenken. Als u minimaal 5 jaar een periodieke schenking doet, is deze -in de meeste gevallen- geheel aftrekbaar van de
inkomstenbelasting. Periodieke giften geven dus maximaal fiscaal voordeel. Overweegt u om ons minimaal 5 jaar te steunen? Neem dan contact
met ons op via contact@huwelijk-en-gezin.nl. Wij sturen u dan een door de Belastingdienst goedgekeurd formulier, zodat u zeker weet dat uw
periodieke gift goed geregeld is.

Schenken doet u tijdens uw leven. Nalaten doet u na uw overlijden. Als u hierover informatie wilt, overleg dan met uw notaris of neem contact op
met ons. Wij geven u graag advies. Goed om te weten: onze stichting werkt alleen met enthousiaste vrijwilligers, die geheel pro Deo hun werk doen.
Er blijft dus geen cent aan de strijkstok hangen. Uw bijdrage komt volledig ten goede aan de activiteiten van het Centrum voor Huwelijk en Gezin.
Heel veel dank voor uw steun!




Op de agenda....

Er staan alweer een paar activiteiten gepland die door of met

hulp van het CHG worden georganiseerd:

Winter3daagse!

2 tm 5 jan 2024 voor jongeren van 16 (of 4e klas) tm 30 jaar.

Samen het geloof vieren en verdiepen voor jongeren!
Groepsaccommodatie De Coxse Boerderij (Gemert)
Thema: Van Alfa tot Omega — over de Bijbel

Gezinsweekend in Steyl

12-14 april 2024

Alle gezinnen zijn weer welkom om na te denken over het
leven van Franciscus van Sales , de deugden en over het in
alle situaties vertrouwen op Gods voorzienigheid.

En verder...

Week van het gezin

Van 11 t/ 18 mei is de week van
het Gezin. Met op 15 mei de
Internationale dag van het Gezin. |
Vooral bedoeld om (met name

in de politiek) aandacht

te vragen voor het gezin.

Kijk voor meer info:

www.weekvanhetgezin.nl
www.GezinsPlatform.nl

Kom in de kring van Gods gezin

Advent

Er staan vier kaarsjes op een rij
te wachten op het feest.
Eén lichtje laat ons alvast zien
hoe mooi het is geweest.

Nu mogen er twee kaarsjes aan,
ons wachten wordt beloond.
Het wordt steeds lichter in de kerk,
het huis waarin God woont.

Vandaag branden drie kaarsjes,
drie vlammetjes van licht
vertellen van het Kind dat komt,
is dat geen mooi bericht?

Nu mag het vierde kaarsje aan.
Vier lichtjes laten horen:
nog een nachtje slapen
dan wordt het Kind geboren.
(Coby Poelman)

‘Kom in de kring van Gods gezin’ is de titel van een liedje voor kinderen. Zoek het maar op op YouTube. Het gaat over
Abraham, over Petrus, over Paulus en over ons. ‘Geef me je hand en kom’ klinkt het: de kring van Gods gezin is nooit
gesloten. Het begon zo klein, de Heilige Familie in de kerststal ergens veraf in Bethlehem. Maar dat bleef niet lang zo... de
herders kwamen, de wijzen kwamen en niemand werd weggestuurd. Kerst lijkt nu soms een feest van gezelligheid achter de
voordeur... maar klopt dat eigenlijk wel?

Bij de gezinsactiviteiten van het CHG zetten we ook altijd de deur open voor alle gezinnen — iedereen is welkom die wil horen,
leren over het geloof en die samen de vreugde wil vieren! Gesterkt door het samen leren, het samen met elkaar optrekken en
de gesprekjes onderling kunnen we dan thuis ook weer verder.

Dit jaar vieren we dat de kerststal van Franciscus 800 jaar bestaat. De H. Franciscus van Assisi vatte het plan op in 1223 de
mensen van de stad Greccio het kerstfeest van dichtbij samen te laten beleven. Hij vroeg een man en een vrouw met een
baby’tje en een herder met schapen en alle mensen trokken op kerstnacht naar de levende kerststal in een grot enkele
kilometers buiten de stad. Hij kreeg van de paus toestemming om die nacht de H. Mis buiten te vieren.

Misschien kunnen we deze kerst onze deur letterlijk of figuurlijk open zetten. Kunnen we iets laten zien van het echte
kerstfeest — vrede op aarde voor alle mensen — zoals de engelen zongen. Misschien kunnen we iets kleins doen — iemand
uitnodigen voor de koffie — helpen de boekjes uit te delen in de kerk — ergens een kerstpakketje afgeven... het hoeft niet groot
of duur te zijn, dat was het in de stal ook niet —als het maar echt is! Welkom in de kring van Gods gezin!

Alvast een Zalig Kerstfeest!




